"Je wilde het zelf"

Een tijdje vdor het corona tijdperk stuurde de Chesapeake Bay Retriever
Club Nederland mij een uitnodiging om te komen keuren. Ik kon daar tot
mijn spijt geen gehoor aan geven vanwege andere verplichtingen. Een
gepensioneerd mens heeft het immers druk, zo wil het cliché. Maar met
de toezegging dat ik op een ander moment zou mogen aantreden, was ik
gerustgesteld. Het leek me namelijk heel leuk om een hele dag tussen die
interessante, werkwillige, ruige en soms wat ruwe chessen en hun
'baasjes en vrouwtjes' te mogen verkeren.

Vervolgens kwam er een virus over ons land en duurde het geruime tijd
voordat ik daadwerkelijk mocht en kon komen. Niettemin, de uitnodiging
kwam zoals beloofd en wat heb ik genoten van de prachtige, goed
georganiseerde dagen! Maar één ding viel me tegen: het aantal Chessen
dat aan clubdiplomadagen en workingtesten deelnam. Chessen werken
blijkbaar liever in het echt, tijdens het jachtseizoen en hun baasjes niet
minder. Op een achteloos moment maakte ik daarover een opmerking
naar €én van de organiserende leden. Het gevolg was een uitnodiging om
naar de Chessendag 2023 te komen en daar een jachtproef te keuren en,
met een knipoog, wederom een verslagje te schrijven. Nou, keuren doe ik
met alle plezier en schrijven vind ik ook al een prettige bezigheid, dus die
uitnodiging nam ik graag aan. Ik wilde het tenslotte zelf.

Zodoende ging ik op 15 april 2023 in alle vroegte op weg naar het mooie
Lochem. Natuurlijk mag ik geen reclame maken, maar mijn route gaat
over Zutphen zodat ik langs de Gallery in Brummen kom, een bedrijf dat
handelt in klassieke auto's waarvan er altijd een flink aantal buiten zijn
gestald en kunnen worden bewonderd als je er langs rijdt. Ook nu staan
er weer mooie exemplaren op hun parkeerterrein. Nog altijd hoop ik dan
eens zo'n Bentley met een speciaal aangepaste achterzijde voor het
vervoer van, jawel, jachthonden te zien. Een beetje jager wil immers ook
wel eens wat. En zo vervolg ik fantaserend en dromend over dit moois,
rijdend in mijn moderne elektrische auto, mijn weg naar Lochem.

Op het terrein van De Waltakke waar we vandaag te gast zijn, is het al
een drukte van belang. Het begint meteen al goed want overal waar ik
kijk zie ik Chessen, en mensen natuurlijk. Er wordt gegroet, handen
geschud, welkom geheten en de koffie met krentenwegge staat al te
wachten. Na een goede kop koffie en een praatje met één van de
organisatoren ga ik toch maar even mijn jas uit de auto halen, want met
de stevige noordenwind is het best frisjes. Als ik met jas aan en krukje
onder de arm terugkom aan de achterzijde van het restaurant, is de
voorzitter net begonnen met de opening van de Chessendag 2023. Hij
heet iedereen welkom en wenst ons 'een aangenaam rustmomentje in
deze roerige tijden', 'een gezellige en leerzame dag' en 'heel veel plezier
en vergeet niet om te genieten'. Nou, volgens mij is dat niet tegen
dovemansoren gezegd.

De deelnemers vertrekken naar het terrein waar de jachtproeven
plaatsvinden, een mooie plek rondom de centrale gebouwen van De



Waltakke. Keurmeesters en helpers gaan dus ook maar die kant op. De
organisatoren hebben mij een proef toebedeeld voor veteranen,
tussenklasse en gevorderden. Voor de eerste twee klassen betekent dat
een dubbel markeerapport en voor de gevorderden bestaat de proef uit
een sleep, een markeer en een verloren apport. In het open, wat lager
gelegen en daardoor nogal nattig veld, pal op de noordenwind. Echt iets
voor die ruige Chessen en hoewel de wind soms venijnig koud waait,
weten mijn drie helpers en ik ons dapper door deze situatie te slaan, goed
voorzien van warme koffie en lekkere broodjes.

De dubbele markeer voor de veteranen en tussenklasse blijkt voor veel
honden een lastige opgave. Van écht markeren is slechts zelden sprake.
Maar die Chessen zijn wel doorzetters en geven niet gauw op met als
gevolg dat bijna alle honden de dummies weten binnen te brengen. De
meeste Chessen nemen wel meteen goed diepte, maar voor het vinden
van de dummie gebruiken ze vaak een iets te groot valgebied en dan
duurt het zoeken, of liever gezegd het vinden, toch wat (te) lang. En dan
zijn er natuurlijk ook de 'bijzondere' situaties zoals de Ches die de
dummie goed markeert, in het valgebied de tijd nheemt, terugkomt en dan
blijkbaar zo moe is dat de dummie op de grond wordt gelegd, hij, of zij, er
rustig bij gaat zitten en bij wijze van spreken na verloop van een kop
koffie, een borrel en nog een kop koffie de dummie doodgemoedereerd
binnen brengt.

Bij de proef voor de gevorderden (sleep, markeer en blind) staat
regelmatig de voorjager versteld van zijn of haar hond omdat die zomaar
een sleep loopt en de eend binnen brengt terwijl een dergelijke oefening
nog nooit eerder door die hond werd gedaan. Ik heb dan ook regelmatig
getwijfeld aan mijn definitie van 'gevorderd'. Het mooiste ludieke moment
van deze proef was dat een hond die nog nooit een sleep had gelopen en
ook nog nooit een eend in de vang had gehad. De voorjager stuurt de
hond uit, goed te zien is hoe deze hond al snel verwaaiing krijgt van de
sleep en perfect naar de eend loopt, in volle vaart. Hij pakt de eend even
op, legt hem weer neer, waarschijnlijk constaterend dat dit toch wel een
heel rare dummie is, en komt terug. De voorjager stuurt de hond uit op de
markeer waarvan de hond heel goed aangaf die te hebben zien vallen. Hij
loopt dus in een strakke lijn naar de gemarkeerde dummie, buigt op het
allerlaatste moment haaks af, racet naar de eend, pakt hem op en brengt
hem binnen. De markeer en blinde worden daarna nog even afgewerkt. Ik
wist niet wat ik zag.

Wat me bij deze proef wel erg is opgevallen is het zeer ruime en zelfs
overmatige gebruik van de fluit. Zowel om de hond op de plaats van de
dummie te krijgen, als de territoriumfluit. Gezien de afstanden naar de
markeer en naar de blinde ben ik van mening dat het gebruik van een fluit
daarbij eigenlijk uit den boze is. En die territoriumfluit? Die mag wat mij
betreft verboden worden en al helemaal als die fluit wordt gebruikt terwijl
de hond helemaal niet in de buurt van de dummie is. Het gevolg van al
dat, in mijn ogen verkeerde, gebruik heb ik kunnen zien: onzekere,
vragende honden, die wachten op fluit en armsignalen, veel geluidshinder.



Gewoon even laten zoeken neemt waarschijnlijk minder tijd in beslag.
Heus, beste deelnemers, het mag zo zijn dat je een Ches goed in de hand
moet houden en niet al te zeer zijn eigen gang moet laten gaan, maar ik
Zou o0 zo graag wat meer zelfstandigheid van ze zien.

Dat brengt me op een volgend puntje van overweging dat is geboren in
enkele gesprekjes die ik mocht voeren met iemand die bij mijn proef
stond te kijken. Een meneer met een geelsig hoedje op, vriendelijk gezicht
en ringbaardje en een alleraardigst puppie van vijf maanden (ik denk dat
iedereen nu wel weet wie ik bedoel). De centrale gedachte die zich
ontwikkelde was: in hoeverre leert de hond een bepaald gedrag of een
bepaalde manier van zoeken omdat de voorjager dat gedrag tijdens de
training heeft toegestaan? Gaat een hond heel snel of juist heel langzaam
door het veld met een bepaald zoekpatroon omdat de hond dat van nature
zo doet of is het toch ook voor een deel aangeleerd, en misschien wel
door de voorjager gestimuleerd, gedrag? Ik heb hierover niet de wijsheid
in pacht, maar herken het wel met mijn tekkels waarvan er eentje door
het bos racete over het zweetspoor, ik er bijna hollend achteraan (heel
gevaarlijk). Toen hij het eenmaal langzaam modest doen, ging het
spoorzoeken veel moeilijker. Wat zou er gebeurd zijn als ik van het begin
af aan veel rustiger zo'n spoor zou hebben laten lopen? Wat mij betreft
iets om toch eens je gedachten over te laten gaan.

Tijdens al dat interessante jachthondenwerk is de keuring van het
exterieur reeds begonnen. Gelukkig is de proef op een zodanig tijdstip
afgelopen dat ik nog een flink stuk kan zien van die keuring, nadat ik even
de gelegenheid heb genomen om in het restaurant op te warmen onder
het genot van een kop warme chocomel. Wat me tijdens de proef en bij
de keuring opvalt is dat er veel verschillen zijn tussen de Chessen. De
reuen zijn duidelijk vaak een stuk groter van de teven. De kleuren
variéren en de ruggen lopen, bij de ene hond wel en bij de andere niet,
naar de staart toe op. Er zijn zware en meer ranke types. Duidelijk geen
eenheidsworst en gelukkig maar. Ik vind het erg leuk om dat allemaal te
zien en zo goed omdat er nu veel Chessen bij elkaar zijn. Ik zie de
keurmeester de honden betasten en vooral ook de vacht te kroelen. Per
klasse volgt dan de eindkeuring en de keurmeester is in staat om in no-
time haar keuze voor de mooiste per klasse te maken. Erg knap!

Na een korte pauze waarin alle punten worden geteld, worden de
resultaten van de jachtproeven bekend gemaakt. De voorzitter moet
voortdurend zijn vaardigheid in de Duitse taal aanspreken want vandaag
zijn er veel leden uit Duitsland gekomen. Gelukkig spreekt en verstaat een
Griekse meneer wat Engels want, ik neem aan, dat de voorzitter de
Griekse taal niet machtig is. Maar ook dat weet je maar nooit. De
exterieur keurmeester geeft een toelichting op haar wijze van keuren. Ze
zegt een eerlijk beeld en haar indruk van elke hond te willen geven,
waarbij ze duidelijke taal spreekt. En die eigenschap hoorde ik in de
wandelgangen al klinken. Ze heeft haar voorkeur vaak al snel klaar omdat
ze zich ook laat leiden door een blik in de ogen van de hond. Ook geeft ze
een compliment over het karakter van de aanwezige Chessen, zoveel



mooier en beter dan jaren geleden. En ze vindt het fijn nu hele zachte
handen te hebben na al dat kroelen in die vettige vachten. Ik kan het
alleen maar erg waarderen als een keurmeester gewoon een eerlijke
mening geeft, de standaard én haar eigen intuitie serieus neemt.

De voorzitter dankt alle deelnemers, keurmeesters, helpers, organisatoren
en administrateurs. Daarna volgt de ledenvergadering die ik op een
afstand volg. De veronderstelling van de voorzitter dat iedereen wel graag
warm eten wilde nuttigen en daarom wellicht geen vragen voor de
rondvraag zou hebben, blijkt heel aardig uit te komen en dus is de
ledenvergadering op tijd afgelopen. Daarna mogen alle aanwezigen
genieten van een heerlijke, en ik mag wel zeggen overvloedige maaltijd.
Kortom, deze dag was een rustmomentje in een roerige tijd met veel
leerzame en gezellige momenten met heel veel plezier en ik vermoed dat
er veel genoten is.

Wim Valks




